
 

 
 
 
 

 

Gefeliciteerd 



Blankenham zoekt beheerder dorpshuis! 

 

Het dorp Blankenham is op zoek naar een enthousiaste beheerder om op korte 

termijn invulling te geven aan het beheer en de diverse activiteiten in het dorpshuis 

De Skulpe. 

De Skulpe is een multifunctioneel gebouw waar diverse verenigingen onderdak 

vinden, waar 

vergaderd wordt, feest gevierd wordt, bewoners bijeenkomsten organiseren, toneeluitvoeringen 

plaatsvinden…kortom een levendig centrum. 

De activiteiten vinden veelal ‘s avonds en in het 

weekend plaats. 

 

Ben jij die verbindende factor met goede ideeën, 

bruisende energie en in het bezit van de benodigde 

horeca papieren, neem dan contact op met 

Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang 

Blankenham. Voor meer informatie kunt u een 

mail sturen naar: 

dorpsbelangblankenham@gmail.com 

 

 

             .Burendag 21 2023 oktober ‘Dorpshuis Skulpe.’ 
 

 

 
Een verlate Burendag, maar toch nog het een en ander veranderd. 
Om ons dorpshuis nog gezelliger te maken hebben we 
valletjes voor de ramen opgehangen. Voor diegene die de valletjes erg wit 
vindt, wees gerust, we zorgen er nog voor dat ze gebroken wit worden. Tevens 
hebben we het halletje aangepakt, zodat het ruimer, overzichtelijker is. 
Er zijn ook nieuwe melk- en suikerbakjes gekomen. De kleine zaal was 
ingericht om spelletjes te spelen, zoals boeropolie, sjoelen 
en ganzenbord. 
Tussen al deze dingen door hebben we gezellig wat gedronken en gesnoept 
met elkaar. 
We waren met een klein clubje, maar een gedreven team, niet te remmen tot het 
af was. 
Dank voor de arbeid en gezelligheid. 
 

mailto:dorpsbelangblankenham@gmail.com
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            Tinus Kruithof wenst iedereen 
               Hele fijne feestdagen en alle goeds 
                                  Voor 2024   

  
 

 
 
 

Wij wensen 
Rienk en Joke 

Dijkstra 
      veel woonplezier                    
          in Waarder. 

 
 

 
Joost en Simone Neeleman zijn een 
 klein jaartje te gast in ons dorpje. 
Corrie en Leo zitten gezellig in hun B&B.       
 

 

 

Kerkdiensten Blankenham   

 
De diensten beginnen om 9.30 uur 

 

      December 

10     Mevr. J. Wanders 2e advent Tuk       
25     Ds. B. Haanstra    Kerstmis  Metselawier 

   
   Januari 

14    Mevr. J. K. Lalkens   Emmeloord 

28    S.J. Bakker          Urk                          

 

 

 

Postzegels en kaarten Inzameling.  

Er zijn al veel postzegels, kaarten, oude mobieltjes, munten en 

cartridges bijeen gebracht en dat levert heel wat op.  

In het jaar 2022 maar liefst  31393,88  waarvan  27619,68  via postzegels en kaarten en  3774,20  via cartridges en 

mobieltjes.  

Het is  onvoorstelbaar dat je met iets wat iedereen weggooit heel veel geld bij elkaar kunt brengen. Het moet 

natuurlijk wel door vrijwilligers gedaan worden, maar het begint bij iedereen die de spullen bewaard en inlevert. 

 Ook in onze dorpen is er al heel wat ingezameld, daarvoor hartelijk dank! Samen kunnen we zo heel wat doen. 

Kerk in actie steunt met dit geld veel verschillende doelen.                                                                                                                          

Heeft uw ook nog wat postzegels of kaarten breng ze dan bij mij of bel me dan kom ik ze halen.   Willy van Unen   

Blokzijlerdijk 11   tel. 0527-291587 

  



Gezocht hulp in de huishouding in Blankenham 

 
Voor 1x per 14 dagen zijn wij op zoek naar iemand die betrouwbaar is, zelfstandig kan werken, dus het werk 

zelf ziet en die houdt van de hoekjes schoonmaken. 

We wonen in een oud huis dat van binnen helemaal vernieuwd is, wat minder stof geeft en makkelijk schoon te 

maken is. Maar omdat het groot is, willen we graag je hulp.  

We hebben 2 katten en een enthousiaste hond die, als wij er niet zijn, je verwelkomen tijdens je werk. 

Voel je je aangesproken dan mag je me bellen op 06-220 760 30 dan maken we een afspraak om op gesprek te 

komen.  

Anita Feenstra 

 

 

 

 

17-11-2023 Een middag in Kuinre van de Wmo-voorzieningen. 

een informatieve bijeenkomst. (Wet maatschappelijke ondersteuning) 
Zorg en Ondersteuning, Zo regelen we dat in Steenwijkerland. 
 
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Op onze website www.steenwijkerland.nl/jeugdzorgenwerk. 
U kunt ons natuurlijk ook bellen.140521 U kunt vragen naar een van onze consulenten. 
 
Daarna een spelletje Bingo, daarna genoten van een maaltijd verzorgt door Jurgen. 
75 bewoners waren er aanwezig waarvan 7 bewoners uit Blankenham. 

 

 

 

 

 

 

11 November Sint Maarten de dag van Sint Maarten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Deze keer waren er veel vaders bij de kinderen 
en die zongen harder mee als de kinderen. 
 

 

http://www.steenwijkerland.nl/jeugdzorgenwerk


 

            Zondag 26 november de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aankleding in de kerk is verzorgd door Rijnie Donker. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste zondag kerkelijk jaar 26 november 2023 

Op deze zondag herdenken we hen die ons dit jaar 

ontvielen, dit zijn: 

15 December    Jo Donker 

  1 Mei               Johanna Klumper – Vriezen 

 

De familie stak een kaars in een bloemstukje gemaakt in de letter van de overledene. 

Daarna kon ieder een kaarsje aansteken en in een moment van stilte herdenken. 

De tafel, gemaakt door Rijnie Donker, was geïnspireerd op een gedicht: 

Zij die leven om licht te geven, 

Zijn verbonden door het web van licht, 

Dat we samen maken en doorgeven. 

We hebben maar even om ons verhaal te spinnen, 

Te stralen te beminnen….. 

Gaan onze ogen voorgoed dicht, 

Dan groeit het door, het web van licht. 

 

Rijnie bedankt voor de prachtige tafel met veel 

symbolen! 

Het is goed om zo samen te herdenken! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal Werk De Kop is er voor alle inwoners van de gemeente Steenwijkerland die vragen hebben waar ze zelf niet 

goed uitkomen. Heb je zorgen over je kinderen of je ouders, je relatie of huwelijk of over je financiële situatie? Je kunt 

ons vinden bij jou in de buurt, in het wijkcentrum of dorpshuis. Door met jou in gesprek te gaan helpen we jou weer op 

weg.  

 

Fijn en veilig wonen 

Fijn en veilig wonen is belangrijk voor iedereen. Je wilt je thuis voelen in je straat, buurt en dorp. De buurtwerkers van 

Sociaal Werk De Kop werken samen met jou aan de leefbaarheid in de gemeente Steenwijkerland. Zijn er zaken in je 

buurt of dorp die je wilt verbeteren? Maar weet je niet goed hoe je dat moet doen? Wij kunnen je hierbij 

ondersteunen. 

 

Hoe ondersteunen wij jou? 

We beginnen bij jouw vraag of wens. Sociaal Werk De Kop vindt het belangrijk dat jij als inwoner zelf aangeeft wat 

beter kan in jouw omgeving. De buurtwerkers helpen je om zelf oplossingen te bedenken en jouw talenten hierbij in te 

zetten. De buurtwerkers kijken per situatie wat er aan de hand is, wat er nodig is, wat de buurt of het dorp zelf kan en 

welke (professionele) organisaties daar eventueel bij kunnen helpen. Onder het genot van een kop koffie of thee gaan 

we graag met jou in gesprek. Maar we zoeken ook samenwerking met bijvoorbeeld Dorpsbelang, De Skulpe, 

verenigingen, gebiedscoördinator gemeente Steenwijkerland, woningbouw en politie. Zo maken we samen jouw 

woonomgeving gezonder, fijner en leefbaarder. 

 

Gebiedsteams  

Bij de Gebiedsteams kun je je vragen en wensen voor de buurt bespreken. Het Gebiedsteam bestaat uit iemand van de 

gemeente Steenwijkerland, Wetland Wonen, politie, handhaving en Sociaal Werk De Kop. Vanuit Blankenham kun je 

hiervoor het beste terecht in Kuinre of Blokzijl.  

 

Afspraak maken? 

Ik wil als buurtwerker graag samen met jou aan de leefbaarheid en wensen voor het dorp Blankenham werken. Ik bied 

ondersteuning bij activiteiten en initiatieven die een bijdrage leveren aan het omzien naar elkaar en het gezonder 

inrichten van Blankenham. Maar ook voor individuele vragen kun je bij mij terecht. Bij vragen of ideeën neem vooral 

contact met mij op. 

 

Hopelijk tot ziens! 

 

Contactgegevens:  

Sofie Reuvers 

s.reuvers@sociaalwerkdekop.nl 

(06) 827 578 86   

 

Wil je meer weten? Kijk dan op onze website: www.sociaalwerkdekop.nl en onze Facebookpagina Buurtwerk Sociaal 

Werk De Kop of Instagram buurtwerk swdk. 

 

 

 

mailto:s.reuvers@sociaalwerkdekop.nl
http://www.sociaalwerkdekop.nl/


DE  OORLOG  IN  EN  OM  DE  PASTORIE  VAN  BLANKENHAM 
 

Lezing van Wim van Gelder op 12 oktober 2023 in De Bosfluiter te Luttelgeest. 
Zijn vader, ook Wim geheten, was daar vanaf zomer 1942 tot mei 1946 NH-predikant. De pastorie herbergde de 
ondergedoken Joodse tweeling Lazarus (“Leo”) en Mozes (“Max”) van Gelder,  geboren maart 1939.  Geen 
familie, toevallig dezelfde achternaam. Over zijn rol bij het verzet sprak ds. Van Gelder niet. Na zijn dood heeft 
zijn vrouw An van Gelder-Staat veel verteld en opgeschreven. Ter gelegenheid van vijftig jaar Bevrijding kwam 
haar verhaal in 1955 in het Hervormd Zondagsblad.  Annie de Vries heeft de tekst opgenomen in haar Grepen uit 
de geschiedenis van Blankenham (2002). De tekst staat tevens op de HVIJ-site als bijlage bij De Silehammer 
22/1 (maart 2014).  
Een verslag van de lezing staat ook opgetekend in de Opregte Steenwijker Courant van 27 oktober.  

 
In de zomer van 1942 trouwt de kersverse dominee Willem van Gelder met onderwijzeres Annetje Staat. Zij 
verhuizen naar Blankenham omdat hij daar een beroep van de Hervormde Gemeente aannam. In die zomer 
beginnen ook de transporten van Joden naar kamp Westerbork en van Westerbork ‘naar het oosten’. ‘Naar 
werkkampen’, zo werd gezegd en veel mensen, ook Joden, geloven dat. Zo ook de ouders van de driejarige 
tweeling Max en Leo van Gelder. Vanwege de gelijke achternaam kunnen ze doorgaan als ‘neefjes’ van mijn 
ouders en worden ze niet verstopt: ze banjeren ook buiten vrij rond in Blankenham.  

Trouwfoto van ds. Willem van Gelder (1916-1992)  
en Annetje Staat (1916-2005). 
 
Dat gaat goed tot het voorjaar van 1943. Dan ontdekken twee verzetsmensen 
dat een ambtenaar van het gemeentehuis een dubbelrol speelt. Hij staat 
bekend als ’goed’, maar geeft namen van verzetsmensen en Joden door aan 
de Sicherheitsdienst (SD), die zo deze mensen kan oppakken. Dat staat nu te 
gebeuren in Blankenham en omgeving. Om dit te voorkomen wordt deze 
ambtenaar nog diezelfde dag door de twee gekidnapt, gefouilleerd en in een 
kamer opgesloten. Hij blijkt inderdaad de namen en adressen bij zich te 
dragen van 21 verzetsmensen en Joden uit de Kop van Overijssel. ’s Avonds 
komen deze twee mannen bij mijn vader. 
‘Wat moeten we met hem, hij weet wie van ons bij het verzet zit en Max en 
Leo staan ook op deze lijst.’ Ze laten de lijst aan mijn vader zien. Allemaal 
bekende namen! 
Een gruwelijk dilemma doemt op. Wat kun je doen? Moet je doen? Als je deze 
ambtenaar vrijlaat, dan worden alle 21 verzetsmensen en Joden opgepakt! En 
deze twee mannen zullen dan de kogel krijgen. 
Mijn vader weet het ook niet en gaat voor in gebed. Daarna: “Schiet hem 
neer!” 
Dat doen deze mannen. Het lijk gaat een aardappelzak in, voor het gewicht 

worden er enkele stenen bijgedaan, en de dichtgebonden zak laten ze zinken in een diepe kolk.  
Dit weten ze niet op het gemeentehuis. Maar dat een ambtenaar ontbreekt, merken ze wel. Toch gebeurt er 
enkele weken niets bijzonders. Dan, een paar weken later, stopt een groene auto van de SD bij de pastorie. Mijn 
vader vlucht meteen weg, door de achtertuin, door een hek, naar de begraafplaats, naar de lijkkar die daar staat 
met daarop een lijkkist, en verstopt zich in die lijkkist. De SD’ers, onder wie leider Heinemann, komen mijn vader 
halen. Het hele huis wordt doorzocht, zonder resultaat. Alhoewel… Max en Leo! Die staan daar, twee peutertjes, 
met de armpjes om elkaar, doodsbang! Heinemann: “Das sind Judenjungen!”  
Mijn moeder: “Nee hoor, dat zijn mijn neefjes! Het zijn ook Van Gelders!” 
Heinemann: “Ha, ha, ik zie het zo wel, de broekjes hoeven niet eens omlaag! Ik neem ze mee!” 
Moeder: “Dat wordt gillen en schreeuwen door heel Blankenham, wilt u dat? Ik breng ze morgen zelf wel naar uw 
kantoor!” Hij stemt toe. 
Nadat de duisternis was ingevallen, bracht mijn moeder Max en Leo niet naar het SD-kantoor, maar naar een 
geheim adres. Vanaf dat moment moet ze zelf onderduiken. Dat is sowieso moeilijk, maar nog meer als je zwanger 
bent, zoals op dat moment. Steeds opnieuw naar een ander adres, waar ze je veel liever zien gaan dan komen… 
Eenmaal hoogzwanger gaat ze toch terug naar de pastorie. Daar komt de SD om mijn vader te arresteren. Mijn 
moeder zegt dat ze geen idee heeft waar hij zit. Dat geloven de SD’ers niet. Als straf worden de fietsen 
meegenomen en krijgt ze geen bonkaarten meer voor eten en brandstof. In de wintermaanden wordt het ijskoud 
in huis!  
Heel af en toe komen de verzetsmensen, waaronder mijn vader, heimelijk bij elkaar, maar niet meer in de pastorie, 
dat is te gevaarlijk.  
In de zomer van 1944 worden ze allemaal tegelijk verrast, opgepakt en weggevoerd. Mijn vader naar de 
koepelgevangenis in Arnhem. Een paar dagen later hangt in Blankenham een aanplakbiljet met de namen van 
degenen die doodgeschoten zijn, wegens verzet. Ook de naam van mijn vader staat erop. Het dorp is ontzet! 
Condoleances volgen. 



Door dit alles neemt de onverzettelijkheid van mijn moeder alleen maar toe, ze laat steeds meer onderduikers in 
huis toe, die steeds vaker langskomen. Pastorieën gelden als veilig: een dominee verraadt je niet. 
Begin december 1944 is er een onderduiker die bij zijn vertrek een piepklein briefje in de hand van mijn moeder 
drukt. Er staan drie woorden op in het handschrift van mijn vader:  Ik leef! Wim 
Mijn moeder: “Waar zit-ie?” 
“Hij zat in de koepelgevangenis van Arnhem, maar moest na de slag om Arnhem dwangarbeid uitvoeren. Zijn 
papieren zijn verbrand!” 
Mijn moeder weet genoeg: papieren verbrand, dat betekent: verleden gewist! Dus niet meer bekend waarvoor hij 
opgepakt is! 
De nacht erna kan mijn moeder niet slapen. Wim leeft! Ze wil naar hem toe! 
In haar hoofd groeit een bizar plan.  
De volgende morgen ritselt ze bij een vriendin een fiets met houten banden en rijdt weg, richting Arnhem. Acht 
maanden zwanger van haar tweede kind, maar niet te houden! Ze doet er drie dagen over om Arnhem te bereiken.  
Bij Zwolle is er nog een brug over de IJssel die niet verwoest was, maar wel geregeld aangevallen wordt door 
Engelse vliegtuigen. Als er geen aanvallen verwacht worden, dan wordt af en toe een groep mensen onder 
escorte van soldaten de brug over geleid. 
In de escorte met mijn moeder gaat het aan het eind van de brug fout: er komt plotseling toch een Engelse jager 
op de brug af. Mijn moeder vlucht naar een pyloon en gaat tegen een pyloon staan voor beschutting, maar een 
Duitse soldaat rent daar ook heen, tegen haar dikke buik aan! De vliegenier lost een salvo… en de Duitse soldaat 
zakt dood in elkaar: hij ving de kogels op die anders haar hadden getroffen! 
Ook mijn moeder overnacht in pastorieën. De laatst nacht voordat ze bij de gevangenis aan zou komen, ziet ze 
dat de domineesvrouw nog een bontmantel heeft. En dat in die laatste oorlogswinter, toen alleen heel rijke of 
foute dames nog een bontmantel droegen” 
Moeder: “Mag ik die bontmantel vandaag van je lenen?” 
De vrouw zegt en vraagt niets, ze geeft de mantel. 
In de buurt van de gevangenis, verstopt ze haar fiets, trekt de bontmantel aan en loopt op de manier zoals Duitse 
soldaten marcheren kaarsrecht naar de ingang van de koepelgevangenis. 
Voor de poort staan twee soldaten op wacht. 
Mijn moeder, brengt de Hitlergroet en brult: “Heil Hitler, ich bin die Frau des Commandantes!” De soldaten heffen 
ook de Hitlergroet en een van de twee geleidt mijn moeder de gevangenis in. En wie komt ze tegen in de gang: 
SD-chef Heinemann!!! Tot haar verbijstering herkent hij haar niet. 
Ze wordt de kamer van de commandant ingeleid… en valt daar flauw! 
Bijgekomen kijkt ze in het gezicht van de commandant. 
Die leidt haar naar een stoel tegenover zijn bureau. “Wat komt u hier doen?” 
Mijn moeder vertelt dat ze niet wist waar haar man was, misschien was hij wel dood, totdat ze iemand ontmoette 
die zei dat hij leeft en hier zit. 
De commandant vertelt over zijn vrouw, die ook hoogzwanger is. Hij besluit: 
“Ik ga iets doen wat ik niet eerder gedaan heb: ik laat je toe bij je man!” 
Bij hem aangekomen vertelt hij wat hem de eerste maanden in de gevangenis overkwam: hij was ingedeeld bij 
de politieke gevangenen. Die kregen het zwaarste regime en werden gebruikt als vergeldingsmateriaal voor 
aanslagen op Duitsers: hoe meer en hoe ernstiger verzetsdaden er gepleegd waren, hoe meer er voor het 
voorpeloton terechtgesteld werden. Iedere morgen om vier uur werden de gevangenen die aan de beurt waren, 
uit hun cellen gehaald en naar de binnenplaats gebracht, om daar de kogel te krijgen. “Rond die tijd sliepen wij 
nooit, we luisterden gespannen of de bewaker stopte bij onze deur en de sleutel in het slot stak om een van ons 
mee te voeren.” 
Tijdens de Slag om Arnhem wordt ook de gevangenis zelf getroffen: het administratieve deel wordt verwoest en 
van de meeste overvolle cellen versplinteren de ramen, waardoor veel gevangenen gewond raken. Een week 
lang komt er niemand langs, dus geen eten, geen drinken en geen verzorging voor de gewonden. Door gaten in 
de ramen zien ze parachutisten dalen. 
De eerste bewaker die na die gruwelijke, maar ook hoopvolle week langskomt, is een Hollander die meldt dat er 
straks gevraagd wordt waarvoor ze vast zitten. Een belangrijke hint!  
Mijn vader ‘bekent’ dat hij aardappels gepikt had… 
De dag erna wordt hij uit de cel gehaald om dwangarbeid uit te voeren.  
Hij was geen politieke gevangene meer!  
Op 23 december 1944 wordt hij vrijgelaten. Nog voor Oudjaar komt hij stiekem thuis. Stiekem, want in 
Blankenham en omgeving weet iedereen dat hij helemaal niet opgepakt was voor iets eenvoudigs als het stelen 
van aardappelen. Sterker nog: iedereen ‘weet’ dat hij doodgeschoten is omdat hij in het verzet zat. 
Op 17 januari 1945 wordt mijn broer Joris geboren met de hulp van een in de pastorie ondergedoken arts. Joris 
blijkt mismaakt, had allerlei fysieke gebreken, waaronder een open rug. Volgens de arts zou hij spoedig sterven. 
Daarom besluiten mijn ouders dat hij de eerstvolgende zondag gedoopt wordt. De broer van mijn vader, Bas van 
Gelder, de predikant van Jorwerd, zou de dienst leiden, zo was bekend gemaakt. Het tragische verhaal over Joris 
gaat rond in het dorp. 
 
  



De kerk is tot de laatste plaats bezet. Bij het begin van de dienst gaat iedereen staan. De ouderling loopt, zoals 
gebruikelijk, voorop, gevolgd door de predikant en de andere kerkeraadsleden. Plotseling gaat er een schokgolf  
door kerk: achter de ouderling loopt niet de broer van, maar onze eigen, ’vermoorde’ dominee!! 
De dag erna vervoert mijn moeder Joris-Jan op een boerenkar naar het ziekenhuis van Meppel.  
In april 1945 wordt Oost-Nederland bevrijd. Mijn ouders horen dat medeverzetsstrijder Thijs Hendriks van Veen 
nog opgesloten is in een politiecel en gaan op zoek. Ze vinden hem, zwaargewond, in elkaar getrapt en 
toegetakeld door hondenbeten. Kort daarna overlijdt hij.  

De tweeling Max en Leo hebben, mede dank zij diverse andere 
onderduikverleners, de oorlog overleefd. In 1949 vernemen ze dat 
hun ouders in Sobibor zijn vergast. 
 
Tot 1998 kende ik Max en Leo niet persoonlijk.  
Maar dan gebeurt er iets bijzonders.  
Ik vervang een zieke directeur van een school in Noord-Holland. Een 
van de juffen belt me bij het begin van een schooldag: “Ik sta in de 
file en alles staat helemaal vast, er is een zwaar ongeluk gebeurd. 
Kun jij mijn klas opvangen?” 
Ik loop die klas in, zie dertig kinderen die ik nauwelijks ken, en door 
een ingeving vertel ik dit verhaal. De kinderen luisteren doodstil.  
Daarna steekt een meisje haar vinger omhoog: ‘Die Max en Leo, dat 
zijn mijn ooms!’ 
Hoe groot kan toeval zijn! 
Max blijkt vlak in de buurt te wonen, en diezelfde avond zit ik al bij 
hem. 
Sindsdien hebben we elkaar vaak ontmoet en zijn we goede 
vrienden geworden. 
 
Wim van Gelder na zijn lezing in gesprek met Geertje Oosten - van 
der Meer (*1936), die zich de tweeling Leo en Max nog goed 
herinnert. “We wisten dat het Joodse kindertjes waren, maar 

mochten er niet over praten.” Foto: Opregte Steenwijker Courant / Afke Henni.  

 
 

Verdere lotgevallen van de Joodse tweeling Leo en Max van Gelder 

 
De kinderen hebben op elf (!) onderduikadressen gezeten, het 

voorlaatste in Ottersum (Noord-Limburg). Toen de Geallieerden 

najaar 1944 oprukten, kregen de inwoners van de Duitsers bevel tot 

evacuatie. Het waren door de Duitsers bevolen evacuaties, dus die 

legden de evacués, sommigen met paard en wagen, niets in de weg. 

Zo kwamen de kinderen terecht bij de familie Versteeg in Vinkeveen 

en na de oorlog bij hun oom Samuel (“Sem”) in Amsterdam.  

Het weerzien in 2019 met een zoon van de familie Versteeg is 

beschreven in De Silehammer 27/1 (maart 2019) 25-30.  

 

Leo en Max van Gelder bij de viering van hun tachtigste  

verjaardag in maart 2019. 

 

 

 

 
Leo Neeleman bedankte Wim van Gelderen voor zijn komst naar Luttelgeest. 

 

 



 
80’s Party 

Oranjevereniging 
Blankenham 14-10-2023 

 
Naar aanleiding van het 80-jarig 
bestaan van de OV Blankenham was 
er op zaterdag 14 oktober een 80’s 
Party georganiseerd. 
De entree was gratis en verkleed 
komen werd zeer op prijs gesteld en 
beloond met 2 consumptie muntjes. 
Was je niet verkleed werd je komst 
ook zeker op prijs gesteld en 
beloond met 1 muntje. 
Er waren heel veel mensen die echt 
werk van hun outfit hadden gemaakt, 
waarbij het opvallend was dat de 
beenwarmers erg populair waren bij 
de dames. 
Rond 21:00 uur was er de quiz 
waarbij je via de mobiel kon 
meedoen. Dank aan Marina en Jules 
die dit hebben geregeld. 
De DJ wist deze avond snel een 
gezellige sfeer in de Skulpe te 
creëren met zijn lichtshow en 80’s 
muziek, waarbij er gezongen en 
gedanst werd tot in de kleine uurtjes. 
Dank aan de mannen achter de bar, 
de DJ, en het bestuur van de 
Oranjevereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Crea-café 25 -11 2023 Schilderen met verf en bloem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het was weer een gezellige middag met 12 enthousiastelingen. 

 



 

       
 
       
         Ineke Kikstra en Annie de Vries  
           wensen u fijne feestdagen en 
               vooral een gezond 2024 
 

 

          
 
       Wij, Jaap en Geertje Oosten wensen 
            een ieder goede feestdagen en                      
               een gezond 2024 

 

 
 

 
 

 
 

Het is de moeite waard 0m dit te bezoeken! 
 

 
 
Crea-café middag, vogelvoer maken 28-10-2023. 

 
De vogeltjes zijn voorzien van hun voer, het kan nu gaan vriezen. 

                                                                                                                                                                                       
 



 

opgericht 5 juni 1962                                Visclub,De Oude kolken                                                                     
                                                                     Blankenham 

 
 Snoekseizoen 2023 

 

Op 8 oktober was de eerste snoekwedstrijd van het seizoen. 

Er waren 3 deelnemers. We visten in de eerste kolk van de drie kolken. 

Het was een heerlijk vertoeven aan de kolk een lekker zonnetje en hoge temperaturen voor de tijd van het 

jaar. Dit zorgde er echter voor dat de vissen het lieten afweten. 

 

Op 29 oktober was de tweede snoekwedstrijd van het seizoen . 

Ditmaal 2 deelnemers. 

We kozen er voor om te vissen in de zwemkolk. Er werden 2 

snoeken gevangen. 

Een snoek door Dirk Ram en een snoek door Adrie van Seijen 

van 68cm. 

Het bleek om de zelfde snoek te gaan die voor een tweede keer 

beet. 

Samen kregen ze de wisselhuls voor de meeste lengte aan snoek 

over de gewone wedstrijden. 

 

18 en 19 november stonden de snertwedstrijden op het 

programma. 

Voor deze wedstrijden waren er te weinig deelnemers en we 

hebben besloten om ze af te lassen. 

De afsluiting na afloop van het visseizoen ging wel door. Er 

waren totaal 9 vissers die aanschoven voor een snertmaaltijd in 

het dorpshuis. 

Tijdens deze afsluiting werden ook de wisselbekers van de 

witviswedstrijden uitgereikt. 

Eerste in de A poule was Dirk Ram met 9440gr en in de B poule 

Hariët Oosterkamp 

met 495gr. 

 

 

Het was weer een 

gezellig samenzijn. 

 

 

 

 

 

 

 We hopen volgend jaar weer op wat meer deelnemers. 

 
 



 
 

 

                      
 

Uitslagen tussenstand  
1ste helft Seizoen 2023- 2024 
 
Klaas-Jan Westenbrink 57,80 %              Een gezellige Bridge club op maandag avond.   
Steven van Dongen  57,80 %                            
Minke Stoter   54.92 %                            Er is nog plaats voor nieuwe leden.                           
Dimar Stoter   54,63 % 
Mark Zandbergen  53,61 % 
Gillie Punt   52,33 %               Inlichtingen bij het bestuur; 
Ans de leeuw   52,27 % 
Koos Langelaan  52,27 %                               Mark Zandbergen voorzitter 06-53707352 
Betje Zandbergen  50,91 % 
Ineke Kikstra   50,83 % 
Simo Jongsma  48,89 % 
Marten Donker  46,36 % 
Mirthe Wielenga  46,07 % 
Jannie Lok   45,83 %                                                 
Piet de Wit    45,75 % 
Anke Kuhlman  43,89 % 
Romke Lemstra   41,94 % 
Anita Feenstra  39,17 % 
 

 
 
 

Sint Nicolaas heeft de kindertjes in 
Blankenham niet vergeten 

 
 
 
 
 

 
Met volle zakken ging hij het dorp in…… 



 
Toneel uitvoering 2024 
  
Het is alweer bijna zover!  
Op zaterdag 3 februari 2024 wordt er weer door onze spelers een 
fantastisch stuk gespeelt in de Skulpe: ''De invalbruid''.  
Een blijspel in 2 bedrijven.  
  
Noteer het vast in de agenda!  
Tot dan!  

 
 
 
Consumptiemunten De Skulpe 
 
Zoals bij de meesten van u bekend is, zijn Jurgen en Nicolette per 1 december j.l. gestopt met het beheer 
van het dorpshuis De Skulpe. 
Tot dat er een nieuwe beheerder is gevonden, zullen vrijwilligers het buurthuis runnen! 
 
Nu hebben veel Blankenhammigers consumptiemunten van De Skulpe in huis, die in principe altijd weer 
gebruikt kunnen worden. Dit betreft de munten waar ‘De Skulpe’ op staat. 
 
Echter heeft Jurgen in de loop van de tijd er munten bij gekocht waar een ‘1’ er uit is gestanst. Deze 
munten kunnen niet meer gebruikt worden in De Skulpe vanaf nu. 
Indien u nog een aantal van deze munten in voorraad heeft, kunt u ze wel inleveren bij Dorpshuis De 
Botter in Kuinre, u krijgt dan van Jurgen uw geld daarvoor terug. 
 

 
 
 
 

De protestantse 

gemeente 

Blankenham heeft 

zoals in de notariële 

akte is opgemaakt, het  

grafmonument van 

Hendrik Donker J. Zn 

en  

Auwkje Woudsma 

laten restaureren.  

 
 

 

 

 

De restauratie werkzaamheden zijn uitgevoerd  

door Steenhouwerij Van Ommen te Kampen.  
 

 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten c.q 
niet te plaatsen als deze niet zijn voorzien van een afzender of beledigend zijn 

voor derden. Gevolgen van geplaatste artikelen/brieven zijn niet voor rekening 
van de Dijkkrant. 

 
Wilt u ook het nieuws via de Dorpsapp ontvangen? 

Stuur dan een appje naar Mariska 06-53890706 
en dan wordt u aan de groepsapp toegevoegd! 

 
Vergeet u vooral niet op onze website te kijken! 

DijkdorpBlankenham.nl 
 

Verandert u van mailadres geef het ons dan door!! 
 

Heeft u nog iets te melden, mail ons gerust! 
Voor de 5 de van de maand! 

 
De volgende nieuwsbrief komt begin februari 2024 

                                          i.kikstra@ziggo.nl  
                                        m.klijnstra@gmx.net 
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